
 

 
 

Hij leidt mij…Mijn weg door dagen van ziekte en rouw     
    
Tineke Kamminga 
 
In dit boek beschrijft de auteur Gods leiding in haar leven tijdens gezonde dagen, maar 
vooral tijdens dagen van ziekte en rouw. Een persoonlijk verslag van jaren van onzekerheid, 
hoop en vertwijfeling. Maar boven alles een verslag van moed en vertrouwen op de Heere. 
De overleden echtgenoot van Tineke, Jan Kamminga, deed jaren pastoraal werk en was 
consulent voor de zendingsorganisatie Liebenzell Mission Nederland. Vijftien jaar werkte het 
echtpaar samen in Zambia en mochten ze een gemeente stichten, die gestaag groeide. 
Eenmaal gewend aan de cultuur vonden ze er echt hun thuis. Wat was er een armoede en 
ellende, zeker ook door de ziekte aids. Toen ze voor de studie van de kinderen naar 
Nederland kwamen, was het erg wennen om daar weer het leven op te pakken. Als Jan en 
Tineke en hun gezin weer in rustiger vaarwater komen, willen ze graag opnieuw naar Afrika, 
nu naar Rwanda. Maar het loopt anders. God leidt hen op een andere weg. Jan wordt ernstig 
ziek, ondergaat een grote operatie en de diagnose non-hodgkin wordt gesteld. Chemo- en 
immunotherapie volgen. Jan wordt steeds ernstiger ziek en is volledig afhankelijk van de 
zorg van Tineke. Verder wordt hij nog opgenomen in een revalidatiecentrum. Ondanks alle 
moeiten, pijn en zorgen, blijft het vertrouwen op God. Psalm 91 is voor beiden tot grote 
troost. Aanvankelijk gaat het beter, maar de ziekte komt terug en er volgt weer een opname. 
Tineke zingt in het ziekenhuis vaak voor haar man. Bijvoorbeeld over die goede Herder, over 
wie Jan zoveel met anderen gesproken heeft. Zijn goede Herder Die zijn leven leidt. Op 17 
december 2015 overlijdt Jan. Bijna 35 jaar mocht Tineke lief en leed met hem delen en nu 
moet ze hem in Gods handen laten. Tineke schrijft: ‘Hij mag bij Hem zijn Die hij beminde. Zijn 
leven op aarde is voorbij. Hij is nu Thuis’. Heel gevoelig wordt alles rondom zijn dood 
beschreven. Daarna volgen hoofdstukken over de eerste tijd van rouw en de tijd erna. Het 
verdriet is bijna niet te dragen. Vaak wordt de nabijheid van God niet gevoeld, maar Hij is er 
wel en staat Zijn kinderen bij in alle omstandigheden van het leven. Tineke noemt een aantal 
teksten uit het Woord die mogelijk ook voor anderen tot troost en bemoediging mogen zijn, 
‘zodat je niet hoeft te bezwijken onder de zware last!’ 
 
Dag aan dag draagt Hij ons (Psalm 68:20);        
Zijn eeuwige armen zijn onder mij (Deuteronomium 33: 27); 
Hij is de Beschermer van weduwen (Psalm 68: 6); 



Hij verschaft hen recht (Deuteronomium 10: 18); 
Hij houdt de weduwe staande (Psalm 146: 9). 
 
Tineke besluit haar boek met de woorden: ‘Wat er ook gebeurt en nog op mijn pad zal 
komen, Hij is bij mij en zal mij nooit verlaten. Hij leidt mij!’ 
‘Hij leidt mij’, is een boek waarin een geliefde schrijft hoe ze haar geliefde los moest laten, 
waarin je leest van de worstelingen, maar waarin zo prachtig het geloof en het vertrouwen 
in de Heere naar voren komt! 
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