
 

 

Paasprogramma 2026 

Eeuwig leven! 
 Rianne van Vliet 

 
 
Lezen: Johannes 6:51-58 
 
Gedicht:  
De dag wordt donker 
Dit donker stempelt ons met eenzaamheid, 
alsof een kille windvlaag langs je glijdt. 
De huivering van een verlaten lot. 
Je voelt, zo is de wereld zonder God. 
Zo wordt het als Hij wegneemt wat Hij gaf, 
een duister oord, de aarde blijkt een graf. 
Want dood heerst waar het licht gesneuveld is, 
schreeuw zonder antwoord, grenzeloos gemis. 
Wat rest ons nog? De toekomst die ons wacht 
bestaat uit troosteloze zwarte nacht. 
De oeverloze chaos van weleer: 
Je kijkt omhoog, er is geen hemel meer. 
Joke Verweerd 
 
Zingen: Psalm 143: 1,4,11 (OB) of Psalm 143: 1,2,4 (NB)  
Psalm 143: 1,4,11 (OB) 

1. O HEER, wil mijn gebeden horen; 

Neig tot mijn smeken gunstig' oren; 

Verhoor m', o Oppermajesteit, 

Om Uwe trouw, aan mij gezworen; 

Verhoor m' om Uw gerechtigheid. 

 

4. Dit overstelpt mijn geest met rouwe; 

Als ik mijn deerlijk lot beschouwe, 

Bezwijkt mijn afgefolterd hart. 

Gij weet, dat ik op U betrouwe; 

Algoede God, genees mijn smart. 

 

11. Laat Uwe gunst mij niet begeven; 

Schenk mij, om Uwes naams wil, leven. 

Laat mijne ziel, die tot U schreit, 

Van haar benauwdheid zijn ontheven; 

Red mij om Uw gerechtigheid. 

 
 



 

Psalm 143: 1,2,4 (NB) 
1. O Heere, hoor naar mijn gebeden, 

zie mij als smeekling tot U treden, 

verhoor mij, God, die trouw betoont, 

die ieder richt naar recht en reden, 

die boven ons als koning troont. 

 
2. Ik nader U, het hoofd gebogen. 

Gij kunt, o Heer, geen kwaad gedogen, 

ga met uw knecht niet in 't gericht, 

doe hem niet weg van voor uw ogen; 

wie is rechtvaardig in uw licht? 

 
4. Verward, o Heer, zijn mijn gedachten. 

Ik ben aan 't einde van mijn krachten 

en alle moed ontzonk mijn hart. 

Als Gij niet luistert naar mijn klachten, 

dan is het duister dicht en zwart. 

Lezen: Johannes 17:1-11 
 
Gedicht:  
Waarom zoudt u sterven? 
(Ezechiël 18:23-32) 
 
Wat is de liefde Gods oneindig groot! 
Hij zegt: “Ik wil uw leven, niet uw dood. 
Waarom dan zoudt u sterven?” 
O, mens die voortleeft in uw ijd’le waan, 
kom tot bezinning, wil tot God nog gaan, 
om ’t Leven te verwerven. 
Hij roept, Die alles in Zijn handen heeft: 
“Ik wil niet, zondaar, dat u sterft, maar leeft; 
bekeert u van uw wegen.” 
Hoort u die grote liefde in Zijn stem? 
Keer u dan om en wend u nog tot Hem. 
Ja, wees om God verlegen. 
U zult het dan ervaren in uw nood, 
dat Christus ’t Leven is in uwe dood, 
uw ziel tot rijke zegen. 
M.A. Groeneweg- de Reuver 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zingen: gezang 177 (LvdK) Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten: 1,2,3,5,6 

1 Leer mij, o Heer', uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 

 
2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
  
3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
de vloek der zonden. 

 
5 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? 
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen, 
nu ik van vijand Gods en tegenstander 
in vriend verander. 

 
6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 

 
Lezen: Johannes 3:9-18 
 
Meditatie (n.a.v. Johannes 3: 14-16 – ds. D.J. van Vliet)  
God heeft Zijn eniggeboren Zoon gegéven. Bij deze tekst denken veel mensen aan het 
Kerstfeest. Toen Jezus geboren werd, God gaf Zijn Zoon. Maar dat is niet wat Jezus hier 
bedoelt. Het gaat hier niet over Kerstfeest, maar over Goede vrijdag. Dat blijkt wanneer we 
vers 14 en vers 16 lezen als twee perspectieven op één en dezelfde gebeurtenis. ‘Verhoogd 
worden’ en ‘gegeven heeft’ slaan op dezelfde gebeurtenis. Dat blijkt uit twee dingen. Vers 
16 begint met het woordje ‘want’. Uit dat woordje ‘want’ blijkt dat vers 16 gelezen moet 
worden in verband met het voorgaande. De tweede reden is dat het einde van vers 16 exact 
gelijk is aan vers 15. Twee keer eindigt het met ‘opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren 
gaat maar eeuwig leven heeft’. In vers 14 staat dat de Zoon des mensen verhoogd moet 
worden. Dat zal aan het kruis gebeuren (zie Joh. 12:32-33). In vers 16 staat dat God Zijn Zoon 
gegeven heeft uit liefde. Deze twee perspectieven eindigen hetzelfde: opdat ieder… Wij 
mogen dus zeggen: Jezus’ dood is Gods liefde!  
  
God heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven. God gaf het maximale, het liefste dat Hij had: Zijn 
enige Zoon. Als u kinderen en kleinkinderen mag hebben, dan weet u hoe sterk de 
bloedband is. We houden zielsveel van onze kinderen en kleinkinderen. Denk dan nog eens 



 

aan wat God deed. God had één Zoon waar Hij zielsveel van hield. Deze Zoon heeft Hij niet 
gehouden, maar gegeven aan het kruis. Voel je dat God het máximale gegeven heeft? Zo 
liefdevol is God!  
  
Als iemand zijn leven aan het kruis eindigt, is dat een teken van gebrokenheid. Zo kijken wij 
er vanuit menselijk perspectief naar. Maar Jezus verbindt daar een hémels perspectief aan 
vast. Aan het kruis zie je Gods grote líefde! De kruisdood van Jezus is een teken van liefde! 
Proef je hoe gróót de liefde van God is?  
  
 
Maar, zo wilt u weten, is die grote liefde er ook voor míj? Jezus zegt dat God de wereld 
liefheeft. Met ‘de wereld’ wordt bedoeld: alle mensen. Daar hoort íedereen bij. Deze wereld 
bestaat uit mensen die ervoor gekozen hebben om afscheid te nemen van God. Ze wilden 
niet langer met God verder. Ze wilden zélf als God zijn. Tot die wereld behoren wij ook. Wij 
willen ook zo graag ‘eigen baas’ zijn. We zijn er niet gelukkig van geworden, en de wereld 
werd chaos. Toch staan onze zonden Gods liefde niet in de weg. Hij wil onze zonden juist 
opruimen, en de liefde herstellen. God doet dat door Zijn Zoon de dood in de laten gaan. 
Deze liefde van God is voor de wéreld. Niemand hoeft te zeggen: Dit is niet voor mij. Want 
God zegt: Opdat íeder die in Hem gelooft, niet verloren gaat. Geloof jij dat? 
 
Jezus belooft dat iedereen die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. Jezus bedoelt met 
‘eeuwig leven’ niet dat dít leven tot in het oneindige doorgaat. Het gaat hier over de 
kwaliteit van leven. Het geloven in Jezus verandert de kwaliteit van ons leven. Op welke 
manier dan? Geloven in Jezus maakt ons tot kind van God. Liefde doet leven! 
 
Eventueel muzikaal intermezzo 
 
Zingen: Op Toonhoogte 133: 1,2,3 Zo lief had God de Vader ons 

1. Zo lief had God de Vader ons 

Dat Hij zijn eigen Zoon zond 

Tot heil van ons gebroken hart 

Omdat Hij ons zo kostbaar vond 

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 

Toen Hij zijn Zoon zo lijden zag 

Toch is het Jezus' bloed dat ons 

Weer dicht in zijn nabijheid bracht 

 

2. O zie de mens daar aan het kruis 

Met al mijn schuld beladen 

Beschaamd hoor ik mijn eigen stem 

Hem loochenen en smaden 

Het was mijn zonde die Hij droeg 

Totdat Hij riep 'Het is volbracht' 

Zijn laatste adem bracht mij hoop 

Zijn sterven werd mijn levenskracht 

 



 

 

3. Ik roem niet meer in eigen kracht 

In gaven in wat wijsheid is 

Ik roem alleen nog in de Heer 

Zijn dood en zijn verrijzenis 

Hoe zou ik delen in zijn loon 

De zege die Hij heeft behaald 

Maar dit weet ik met heel mijn hart 

Zijn offer heeft mijn schuld betaald 

 
Lezen: Johannes 19: 25-30 
 
Gedicht:  
Uitzicht 
 
Er heeft een kruis op Golgotha gestaan 
dat de tijd in tweeën heeft gebroken. 
Wat God al, vóór de schepping had besloten 
kwam hier van knop in volle bloei te staan. 
Daar heeft Zijn Zoon de rekening voldaan 
vóór de zondaar, die is vastgelopen. 
Er heeft een kruis op Golgotha gestaan. 
De dag had zich in duisternis verstoken 
toen Hij, vervangend, heeft terechtgestaan. 
Zijn bloed heeft voor de zondeschuld gedropen, 
’t verloren paradijs ging daar weer open. 
Voor mij ligt er de grond van mijn bestaan. 
Er heeft een kruis op Golgotha gestaan. 
Mies Vreugdenhil 
 
Zingen: Psalm 27:7 
Psalm 27:7 (OB) 
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Psalm 27:7 (NB) 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 
Lezen: Johannes 20:19-23 
 
Gedicht:  
Pasen 
 
Ik was gestorven, maar ik lééf! 
want Christus leeft in mij; 
Hij was het, Die mijn angst verdreef, 
nu schijnt Zijn zon in mij, 
nu waait Zijn adem door mij heen, 
nu zing ik een nieuw lied: 
ik ben in ’t donker niet alleen, 
de dood bedreigt mij niet. 
’t is Pasen! God heeft ’t laatste woord, 
de duivel is gezwicht, 
de dood is slechts een donk’re poort 
die voert naar eeuwig licht. 
Nu zal ‘k van vreugd’ naar vreugde gaan, 
in droefheid zelfs nog blij: 
‘k ben tot nieuw leven opgestaan, 
want Christus leeft in mij! 
Nel Benschop 
 
Zingen: Opwekking 213 U zij de glorie: 1,2,3 
 

1 U zij de glorie, 
opgestane Heer', 
U zij de victorie, 
nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen 
daalde d'engel af, 
heeft de steen genomen 
van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, 
opgestane Heer', 



 

U zij de victorie, 
nu en immermeer. 

 
2 Zie Hem verschijnen, 
Jezus, onze Heer', 
Hij brengt al de Zijnen 
in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heeren 
blijde en welgezind 
en zegt telkenkere:  
"Christus overwint" 
U zij de glorie, 
opgestane Heer', 
U zij de victorie, 
nu en immermeer.  
 
3 Zou ik nog vrezen,  
nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen,  
Die mij vrede geeft? 
In Zijn godd'lijk wezen  
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen  
in leven en in dood 
U zij de glorie, 
opgestane Heer', 
U zij de victorie, 
nu en immermeer. 

 
Lezen: Handelingen 13:46-49 
 
Gedicht: 
Leven uit de opstanding 
 
Wie Jezus kent heeft zekerheid, 
gelukkig, wie dat mag ervaren, 
al blijft er in mijn leven strijd, 
Hij zal me in Zijn hand bewaren. 
Want Hij is heerlijk opgestaan, 
de dood voor altijd overwonnen, 
dat heeft Hij ook voor mij gedaan, 
een nieuwe tijd is nu begonnen. 
Met Hem op weg, de toekomst in, 
de wereld lokt aan alle zijden, 
maar Jezus geeft je leven zin, 
want Hij alleen kan ons bevrijden. 
Gerrit ten Berge 



 

 
Zingen: Psalm 89: 7,8 
 
Psalm 89: 7,8 (OB) 
7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 
8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 
 
Psalm 89: 7,8 (NB) 
7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 
8. Gij, Heere, die de glans van onze sterkte zijt, 
geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. 
Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen 
en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. 
Gij Heilge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven 
een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven. 
 
Lezen: 1 Johannes 5:11-20 
 
Zingen: Opwekking 47: Omdat Hij leeft of Psalm 150:1,2,3 (OB) of Psalm 150:1,2 
 
Omdat Hij leeft 
Ben ik niet bang voor morgen 
Omdat Hij leeft 
Mijn angst is weg 
Omdat ik weet 
Hij heeft de toekomst 
En het leven is 
Het leven waard 
Omdat Hij leeft 
 



 

Omdat Hij leeft 
Ben ik niet bang voor morgen 
Omdat Hij leeft 
Mijn angst is weg 
Omdat ik weet 
Hij heeft de toekomst 
En het leven is 
Het leven waard 
Omdat Hij leeft 
 
Omdat Hij leeft 
Ben ik niet bang voor morgen 
Omdat Hij leeft 
Mijn angst is weg 
Omdat ik weet 
Hij heeft de toekomst 
En het leven is 
Het leven waard 
Omdat Hij leeft 
En het leven is 
Het leven waard 
Omdat Hij leeft 
En het leven is 
Het leven waard 
Omdat Hij leeft 
 
Psalm 150: 1,2,3 (OB) 

1. Looft God, looft Zijn naam alom; 

Looft Hem in Zijn heiligdom; 

Looft des HEEREN grote macht, 

In den hemel Zijner kracht; 

Looft Hem, om Zijn mogendheden, 

Looft Hem, naar zo menig blijk 

Van Zijn heerlijk koninkrijk, 

Voor Zijn troon en hier beneden. 

 

2. Looft God, met bazuingeklank; 

Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 

Looft Hem, met de harp en luit; 

Looft Hem, met de trom en fluit; 

Looft Hem, op uw blijde snaren; 

Laat zich 't orgel overal 

Bij het juichend vreugdgeschal, 

Tot des HEEREN glorie, paren. 

 



 

 

3. Looft God, naar Zijn hoog bevel, 

Met het klinkend cimbelspel; 

Looft Hem, op het schel metaal 

Van de vrolijke cimbaal; 

Looft den HEER; elk moet Hem eren, 

Al wat geest en adem heeft; 

Looft den HEER, die eeuwig leeft; 

Looft verheugd den HEER der heren! 

Psalm 150: 1,2 (NB) 
1. Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem ! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

 
 


