
De Evangelieschrijver Mattheüs verwijst veel naar de boeken van Mozes en de Profeten in het 
Oude Testament. Er zijn heel wat overeenkomsten tussen de geschiedenis van Mozes en Jezus te 
noemen. In Mattheüs 1 moet Jozef het kind Jezus én Immanuel noemen, beide al in het Oude 
Testament genoemd. 

Jezus betekent Zaligmaker, Redder, Verlosser. Het woord verlossen komt in de Bijbel héél vaak 
voor. Denk aan Mozes die geroepen wordt om het volk te verlossen uit de slavernij van Egypte en 
de centrale plaats die het Paasfeest inneemt. In ons spraakgebruik komt het veel minder voor, 
maar de theologische term klinkt ons bekend in de oren. Doordeweeks horen we het niet of 
nauwelijks, maar zondags regelmatig. Het gevolg daarvan kan zijn, dat de betekenis aan ons 
voorbij gaat. Dat het in ons gewone leven geen rol speelt. Met Kerst denken we eraan dat Jezus 
gekomen is om te verlossen, maar waar moeten wij dan van bevrijd worden? Zitten we 
gevangen? Of zijn we in slavernij?  

De vraag is of het concreet mag worden of gaat dan de lieve zoetigheid van het Kerstfeest af? Is 
het Evangelie van Jezus’ komst echt het beste nieuws dat we ooit gehoord hebben, juist in de 
praktijk van ons leven? Verlossing is bevrijding van kwaad en schuld en de gevolgen daarvan. 
Daarvoor moest onze Heiland geboren worden. Kwaad en schuld, kunnen we daar nog wat mee, 
zowel binnen als buiten de kerk? Geloven we echt dat we verantwoordelijk zijn? Want dat zit wel 
in de betekenis van het woord schuld. Besef ik dat mijn verzet tegen God en medemens de 
oorzaak is van Zijn afdalen in deze wereld? Dat overal mijn geluk zoeken behalve bij Hem, mijn 
hebzucht, eerzucht, bitterheid, verdriet, pijn en moeite de reden zijn van Zijn komst naar deze 
aarde? 

Van dat kwaad en die schuld, dáár wil Jezus van bevrijden. God zelf is in Zijn Zoon Jezus Christus 
mens geworden om Zijn volk (u, jou, mij) te verlossen van hun zonden, afdwalen en verlaten van 
Hem. Zowel gezamenlijk als persoonlijk. God zorgt er zelf voor dat wij Hem gaan en blijven 
dienen. Wat Mozes niet is gelukt, zal Koning Jezus wel lukken! Hij zal Zijn werk afmaken. Hij zal 
de zonden verzoenen aan het kruis, waar Hij de straf op de zonde draagt. Maar ook door Zijn 
opstanding waardoor Hij als de Levende mensen vernieuwt tot geloof en gehoorzaamheid. Hij 
kan en wil de zonde uit ons leven wegbreken. Ook die zonde waar we steeds weer last van 
hebben in ons leven van alledag. Dát is het beste nieuws ooit! 

Jezus Christus is de Immanuel -God met ons- doordat Hij mensen zalig maakt van hun zonden. 
Hij is met ons in de strijd van het geloof en in de strijd van het leven. De -Ik ben- zegt Ik ben met u 
tot aan de voleinding van de wereld. Dan zal Hij definitief afrekenen met dood, satan en kwaad. 
Dan is de verlossing compleet! Dan wordt het lied van Mozes vervuld in het lied van Het Lam, de 
nieuwe en betere Mozes. 


