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Door ds. J.J. ten Brinke 
 
Prachtige, inhoudsvolle Bijbelstudies over bekende en minder bekende hoofdstukken uit 
beide Bijbelboeken. De kernboodschap van het boek Joël is: ‘Nabij is de dag van de 
HEERE’. Het gaat in deze studies niet alleen over de toekomst, de Dag, maar ook over 
concrete situaties in de praktijk van elke dag. Joël moet het volk het oordeel aanzeggen en 
tegelijkertijd vraagt hij steeds of de HEERE het volk wil sparen. Hij doet een beroep op de 
relatie tussen de HEERE en Zijn volk. Centraal in het boek Habakuk staat de vraag hoe God 
het onrecht kan gedogen en waarom Hij niet reddend ingrijpt. Pasklare antwoorden waren er 
toen niet en vandaag ook niet! De vraag is wel: Waar ligt je houvast? En: ‘Als Hij uitblijft, 
verwacht Hem’. 
 
Mooi is dat elk hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen, een stukje uit één van de 
belijdenisgeschriften en suggesties voor het zingen van een Psalm of een lied. 
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