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Het boek is een aaneenschakeling van vreugde en verdriet, die ook weer door elkaar
heenlopen. Het beschrijft het waargebeurde verhaal van de familie Blom en dan vooral
de periode rond het sterven van hun dochter Miriam van zes jaar. Dwars door de angst,
zorg en rouw heen is God steeds aanwezig. Soms letterlijk in een aardbeving en het
verschijnen van de regenboog. Zowel in de chaos als in stilte ontfermt God Zich over het
gezin. Ook als na het overlijden van Miriam twee andere kinderen op de intensive care
terechtkomen. Het verhaal speelt zich voor het grootste deel af in Albanié, waar het
gezin destijds werkzaam was voor de Gereformeerde Zendingsbond. Het is een
verdrietig, maar ook een hoopgevend boek. Het is ingedeeld in 4 kronieken. Na elke
kroniek volgt een intermezzo, meestal in de vorm van een Bijbelstudie. Het boek is zeer
aan te bevelen: een boek dat je regelmatig even weg moet leggen door de intensiteit,
maar ook om de grote daden van God te overdenken. Je wordt er stil van.
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