
 

 

Als centrale tekst voor haarzelf om dit boek te schrijven, nam Hanna Jongejan de woorden uit 
Psalm 100 vers 5 ‘Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van 
generatie op generatie’. De voeding die God ons geeft, moeten en mogen we doorgeven aan de 
volgende generatie. 

Het boek leest als een soort dagboek. Elk hoofdstuk begint met een Bijbelgedeelte en de uitleg 
hiervan en een passend gebed. Daarna wordt er een vraag gesteld naar aanleiding van het 
onderwerp met hiervoor voldoende schrijfruimte. Er volgt een reflectie met daarna een gedicht 
of een quote. Verder is er een aantal interviews opgenomen met moeders met kinderen in 
diverse leeftijden. Uit dit boek komt zo duidelijk naar voren dat ´geestelijk opvoeden´ niet iets is 
wat je er maar even bijdoet, of iets wat je naast de ´gewone´ opvoeding doet. Het moet er 
helemaal in verweven zijn. Makkelijk? Dat zeker niet, maar uit alle bijdragen komt naar voren dat 
het wel erg waardevol is en dat je zelf ook heel veel lessen kan leren in de omgang met je 
kinderen. Oudere kinderen kunnen je zomaar een spiegel voorhouden. Onze hoofden zitten 
soms zo vol met van alles wat moet, dat er nauwelijks ruimte in je hoofd is om je rustig te 
verdiepen in een Bijbelgedeelte dat richting kan geven voor situaties waarin je bij de (geestelijke) 
opvoeding tegenaan loopt. De Bijbel kan vaak zulke praktische informatie aanreiken. Maar ook 
aansporingen zoals bijvoorbeeld in Hebreeën 12 vers 6: ´Want de Heere bestraft wie Hij 
liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt´. De gedachte die hier achter zit, is dat God 
de Vader Zijn kinderen straft om hun te leren volharden, hen geestelijk volwassen te maken en 
hen voor te bereiden op de hemelse heerlijkheid. De ´bestraffing´ die ouders hun kinderen 
geven, is meestal meer gericht op het leven hier op aarde, maar kan ook gericht zijn op hun 
geestelijk welzijn. We mogen onze kinderen dan corrigeren in liefde, met het oog op de Heere 
gericht. Bedenk hierbij goed dat de kinderen naar je kijken hoe jezelf de dingen vorm geeft in je 
leven. We mogen bidden om wijsheid, aandacht en geduld om onze kinderen voor te leven en 
hen te begeleiden op hun levensweg; daarbij pleitend op Gods trouw aan Zijn verbond. ´Leven 
vanuit de Bron´ is een fijn boek met wijze lessen en bemoedigingen voor moeders, puttend uit 
de Bijbelse Bron! 
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