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Op zaterdag 12 oktober werd er door zo'n 150 CGK-vrouwen op drie verschillende
plekken gewandeld. Hier enkele impressies van deze themadag met wandeling.

Zwaagwesteinde:
Gelukkig was het zaterdagochtend 12 oktober een prachtig
mooie, zonnige (en ietwat frisse) herfstdag: een mooie
ochtend om samen te wandelen. In de grote zaal van CGK
Zwaagwesteinde verzamelden zich zo’n 40 vrouwen. We
werden gastvrij ontvangen met koffie/thee en een zelfge-
bakken appelflap. Nadat iedereen zich had voorgesteld en
we hadden geconstateerd dat we uit het gehele Noorden
vertegenwoordigd waren (Assen, Hoogeveen, Drogeham,
Siegerswoude, Damwoude en Zwaagwesteinde) opende
Sija van Keulen de ochtend met een welkom aan iedereen.
Na samen gezongen en gebeden te hebben, kreeg ds. Bernd
Mussche het woord die een meditatie hield over “Vrucht
dragen’. Hoe doe je dat in de omgeving waar je door God
bent neergezet en doe je dit zelf of is dit door God gege-
ven?

Froukje Kommerie, CGK Zwaagwesteinde

Een mooi concept, tijdens wandelen na te praten over de
lezing: vrucht dragen.
Eerst al een fijne ontvangst met koffie en wat lekkers erbij.

Zusters uit verschillende plaatsen die binnendruppelen.
Ook al kennen we elkaar niet, er ontstaan overal gesprek-
jes.
Elkaar zien als zusters in de Heere.
Dat raakt me elke keer weer bij een CGK-Vrouw activiteit.
En dan 10 km wandelen met 5 vragen op zak.
Doorpraten met iemand die je niet kent. Samen genieten
van God Schepping, van de sfeer en het gekakel in de
groep. Een saamhorig genieten!
Voor herhaling vatbaar!

Jannie Slager, CGK Ulrum

Met z’n tweeén gingen we vanuit Assen naar Zwaagwest-
einde. Bij aankomst zagen we meteen flesjes water met het
CGK-logo en appels. Maar eerst was er een kopje koffie.
Sija van Keulen heette ons welkom. Ds. Mussche hield een
meditatie over het thema Vrucht dragen aan de hand van
Johannes 15. Alleen door in Jezus Christus te blijven (dat
is in Hem te geloven) zullen we vrucht dragen. Het is Zijn
werk, maar Hij zegt ook: Wie in Mij blijft, draagt veel
vrucht, dat wil zeggen: Hij rekent erop.



De helft van de groep wandelde 5 km en de andere helft 10
km. Degene die de tocht gemaakt had, liep bij ons voorop.
Dat was makkelijk en zo konden we met de CGK-vrouw
naast ons prima de vragen bespreken. Het waren goede
vragen.
Weer terug genoten we van een heerlijke lunch. (Ik miste
bruine broodjes, maar die waren misschien door de 5 km
groep opgegeten...) We hebben een fijne ochtend gehad
met elkaar en het is zeker voor herhaling vatbaar.

Laura Vos, CGK Assen
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Eemdijk:
De zon is maar vaag zichtbaar achter de dunne bewolking.
Een frisse bries blaast ons in het gezicht als we van de
veerpont af lopen. In de lezing hoorden we over Ruach:
wind, adem, Geest van God. Laat de wind van de Geest je
een duwtje in de rug geven.
We kunnen ons nu niet door de wind laten voortduwen.
Wel praten we over hoe je dat doet: de aanwijzingen van de
Geest horen en volgen. Bijvoorbeeld door te letten op on-
verwachte ingevingen om iets net even anders te doen: wie
weet wat voor ontmoeting er op je ligt te wachten, op wel-
ke manier je een ander kunt helpen.
Eén van de punten die ik meeneem, is iets wat ik al vaker
gehoord heb, maar waar ik steeds weer aan herinnerd moet
worden: om ’s morgens voor zulke ontmoetingen te bid-
den, voor de mogelijkheid om een anderen te helpen en iets
van Gods liefde door te geven.
Als we weer terugkomen zijn we warmgelopen en honge-
rig. Het valt niet mee om tien kilometer in twee uur te lo-
pen, zeker als je ongetraind bent. Maar samen kom je er
wel. Dat is nog een les om mee te nemen.

Femke van Werkhoven, CGK Zeist
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Kerkwerve:
Voor dag en dauw vertrokken we op zaterdag 12 oktober
richting Kerkwerve. Na een voorspoedige reis kwamen we

aan bij de CGK en werden we hartelijk ontvangen met een
bakje thee/koffie en een heerlijke koek.
Na een mooie lezing van dominee van Limbeek over

‘Vrucht dragen en nu verder?’ maakten we ons klaar om te

gaan wandelen. We maakten een wandeling door een
prachtig stuk natuur. We genoten van de golven, de dieren,
de frisse wind door onze haren en de gesprekken met el-
kaar. Onderweg spraken we nog verder met elkaar door
over welke vrucht van de Geest we in ons leven laten zien.
Toen we moe maar voldaan weer aankwamen bij de kerk,
wachtte ons daar een heerlijke lunch met onder andere een
overheerlijke Zeeuwse bolus!
Alles was goed geregeld en we kijken terug op een fijne
dag!

Carolien Schoonrok, CGK Vlaardingen
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De dag werd geopend met gebed waarna we zongen: “Heer
wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan
schouder in Uw wijngaard te staan”. Daarna werd Kolos-
senzen 1:1-14 gelezen. Tijdens de meditatie kwamen onder
andere de vragen naar voren of het vrucht dragen in ons
leven regelmatig terugkomt en hoe dit een plek in onze per-
soonlijke omgang met God heeft. De Heere Jezus heeft de
vrucht behaald door Zijn vruchtbaar lijden en sterven. Ver-
volgens ging onze wandelroute door een natuurgebied: wat
is Gods schepping toch mooi. Tijdens het wandelen be-
spraken we met elkaar de vragen die we mee hadden gekre-
gen. Regelmatig werd dit onderbroken, omdat we weer iets
zagen waar een foto van gemaakt moest worden. Na de
lunch gingen we voldaan weer terug naar Flakkee, met in
ons hart het gebed dat wij vrucht(je) mogen (uit)dragen.
Marja, Marie en Ike, CGK Middelharnis




