
Bijbels dagboek ‘Stille tijd voor vrouwen’ 
Door C.H. Spurgeon 
 
Een mooi vormgegeven dagboek dat is samengesteld uit de werken van C.H. Spurgeon. Voor 
elke dag staat er een Schriftgedeelte aangegeven met daarbij een passend stukje. Centraal 
staan diverse vrouwen uit de Bijbel en ontmoetingen uit het dagelijks leven in het pastoraat 
van Spurgeon. In de stukjes zien de we zijn herkenbare stijl. 
 
Naar aanleiding van Spreuken 24: 11 ‘Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij 
wankelen ten doding’, schrijft Spurgeon: Een boze vrouw vertelde tegen haar man: ‘Ik kan 
allerlei godsdienstige lui aan, om de dominee geef ik niets, maar….nu de buurvrouw zegt dat 
haar hart breekt als ik mij niet bekeer, dan kan ik dat niet weerstaan!’ 
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