
 
 
Groeipijn, gids voor jonge mensen met geloofstwijfel 
Ariënne Monster 
 
De auteur deelt in dit boek lessen die ze zelf leerde en die je (vooral) als jongere en jongvolwassene 
kunnen helpen in je zoektocht naar het geloof en in het verlangen naar zekerheid. Ze wil graag dat je 
(weer) leert vertrouwen in de waarheid en op dé Waarheid: Jezus Christus. In een open en eerlijke 
zoektocht naar geloof en waarheid worden we meegenomen naar de achtergronden van het 
christelijk geloof en die van de andere godsdiensten. Ook de geestelijke strijd om echt te willen, maar 
soms niet te kunnen geloven, wordt besproken. Wat komt er niet allemaal aan gedachten, 
gebeurtenissen en levensvragen op je af als je jong bent. En zijn er ook altijd antwoorden? En wat is 
gevoel en wat is echt geloof? Mooi is dat de auteur een aantal ‘overlevingstactieken’ opnoemt om 
vol te houden als je God een tijdje niet ervaart: 
*Weet dat je in goed gezelschap bent; 
*Kijk naar wat er wel is; 
*Wachten is niet erg; 
*Open mijn ogen; 
*Doe het samen; 
*Je kunt God niet vangen. 
 
Benieuwd naar de uitwerking van deze ‘punten’? Lees dit boek!  
Aan het eind van elk hoofdstuk geeft de schrijfster kijk- en leestips en laat ze jongeren aan het woord 
over hun geloofstwijfel. Daarom leent zich dit boek zeker ook om bijvoorbeeld op een 
jeugdvereniging of een jongvolwassenekring te bespreken. Het boek is echt een aanrader! Niet alleen 
voor de doelgroep, maar ook voor hun ouders, jeugdwerkleiders en jeugdouderlingen.  
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